Verdrietig om zijjn heengaan,
maar dankbaar om de vele mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

Medard Lammertyn

echtgenoot van Marie-Jeanne Nuytten

Gewezen bestuurslid van de Landelijke Gilde en de Sint-Rochusruiters
Gewezen lid van de Bedrijfsgilde

Geboren in Moorslede op 14 april 1941
en plots thuis overleden in Wortegem op 15 januari 2026.

We nemen afscheid rond de urne tijdens de uitvaartdienst
in de Sint-Martinuskerk in Petegem a/d Schelde (Petegemplein)
op woensdag 21 januari 2026 om 11.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Medard zal rusten in een urnenkelder
op de centrale parkbegraafplaats in Wortegem.

Je kan een laatste groet brengen aan Medard
in het uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”,
Marcel Windelsstraat 19 in Waregem op:
maandag 19/01 en dinsdag 20/01 van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Echtgenoot van:

Marie-Jeanne Nuytten

Pa en opa van:

Koen en An Lammertyn - Agneessens
Ruben Lammertyn
Joeri Lammertyn en Hanna Al-Bender

Els en Jirgen Lammertyn - Dejaeghere
Matthis Dejaeghere
Hanne Dejaeghere
Lucas Dejaeghere

Broer, schoonbroer en nonkel van:

Jozef en Agnes Vanhoutte - Lammertyn en familie
Hubert en Marie-Jeanne Soenen - Lammertyn en familie
Justin en Rozanne Noyez - Lammertyn en familie

Camiel en Nadine Lammertyn - Vandevyvere en familie
Gabriel en Christine Lafaut - Lammertyn en familie
Joseph en Monique Verhaeghe - Nuytten en familie
Aimé (t) en Maria Pauwelyn - Nuytten en familie

Wilfried () en Maria Nuytten - Bertheloot en familie
Frans en Marie-Paule Debode - Vanrenterghem en familie
Paul en Mia Vanrenterghem - Ghekiere en familie
Hubert en Monique Vanrenterghem - Vynckier en familie
Bernard en Rosa Vanrenterghem - Ceuninck

Met oprechte dank aan:

zijn huisarts dr. Kurt Fonteyne
zijn trouwe zorgteam Carine, Ann en Annelies

Rouwbetuiging:

Boeregemstraat 1 - 9790 Wortegem-Petegem
of online via: www.vanhoutteghemfunerals.be
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Medard Lammertyn
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Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid

ben jij.




